
 

 
  



Origineel 

Omdat de redactie zich (begrijpelijkerwijze) het 

recht voorbehoudt inzendingen (zonder 

overleg) te redigeren en/of in te korten, geef ik 

hier ook het origineel van de inzending weer: 

 
 ‘Meer aandacht refo’s voor homoseksualiteit’ 
(RD 10-12).  
 
Voor sommigen een teken aan de wand, voor 
anderen een reden om oprecht dankbaar voor 
te zijn. Al te vaak zijn mensen het slachtoffer 
geworden van onheuse bejegening, 
verachtelijke buitensluiting of geweld. Niet 
zelden leidde een gebrek aan goede aandacht 
tot diepingrijpende problemen, waaronder 
depressies en/of suïcidaliteit. Wie daar in 
familiekring of pastoraat mee geconfronteerd 
is, zal dit niet koud laten en evenmin 
onbewogen, onzorgvuldig, kortzichtig of 
onvoorzichtig maken. Een goed voorbeeld van 
bewogen aandacht vormt de 
beharteniswaardige handreiking voor 
ambtsdragers die de Generale Synode van de 
Hersteld Hervormde Kerk onlangs vaststelde. 
Men heeft voor ‘een Bijbelse bezinning op 
homoseksualiteit’ ruimschoots de tijd 
genomen (vgl. het pleidooi van Prof. dr. Kater 
over de waarde van het zwijgen alvorens te 
spreken). Het resultaat is een weloverwogen, 
heldere, pastorale en Bijbelsverantwoorde 
notitie, waarvan ik hoop, dat deze kerkbreed, 
en over kerkmuren heen, tot Zegen zal mogen 
dienen. Het zal niemand verbazen dat we als 
HHK daarbij vasthouden aan Schrift en 
belijdenis, en aan het zevende gebod evenzeer 
als aan de andere negen. Daarbij tegelijkertijd 
trachtend om, in navolging van de enige goede 
Herder, een liefdevol oog, een open oor en een 
goéde Boodschap te hebben voor eenieder die 
tobt en worstelt met de gebrokenheid en de 
rafels of de raadsels van het leven buiten het 
paradijs. Biddend strekkende tot hetgeen (en 
Degene), dat vóór is: Hem in gerechtigheid 
aanschouwen, verzadigd met (en dan ook 
volmaakt hersteld naar) Zijn Goddelijk Beeld.  
 
Ds. D. Burggraaf  
Wijk en Aalburg 


